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Tsippi ontdekt de wereld 
door Ta’ir Severijnse-Keesing 

 
Hallo, ik ben Tsippi! Ik ben een klein vogeltje met mooie gele veren. Vandaag ben ik uit 

mijn ei gekropen. Mijn moeder zegt steeds dat ik in het nest moet blijven bij mijn 

broertjes en zusjes, maar ik ben zo nieuwsgierig naar wat er om mij heen gebeurt, dat ik 

mezelf niet kon bedwingen uit het nest te vliegen. En ik had gelijk hoor. Er gebeurt 

zoveel buiten het nest! Daar wil ik je allemaal over vertellen. Het is vandaag namelijk de 

vijfde dag van de schepping van de wereld. Kom, vlieg met me mee, en ik zal je alles 

vertellen van wat ik zie. 

 
Toen ik nog in mijn veilige nest bij mijn moeder was, heeft ze me verteld wat er is 

gebeurd tot vandaag. God is bezig een wereld te maken, voor dieren en mensen om op 

te leven. Eerst was er nog helemaal niets, en per dag schiep God iets anders nieuws.  

De eerste dag schiep God het verschil tussen licht en donker. Gelukkig maar, want als 

het licht buiten blijft kan ik helemaal niet slapen! De tweede dag schiep God de hemel 

en alle wateren op aarde. In de lucht kunnen wij vogeltjes lekker vliegen, en in het water 

voelen de vissen zich fijn. 

Op derde dag schiep God alle planten en bomen. Mooi zijn die hoor. De prachtigste 

bloemen zie ik hier om me heen! En natuurlijk fijne hoge bomen waar wij vogels ons 

goed in kunnen verstoppen. Maar, bomen en planten hebben behalve water ook zonlicht 

nodig, dus schiep God op de vierde dag de zon de maan en de sterren. En toen, toen 

kwam de vijfde dag, dat is vandaag. Vandaag heeft God alle vogels en vissen 

geschapen. Die kunnen nu mooi leven, omdat God alles al heeft geschapen wat wij 

nodig hebben. Water, licht, bomen en land!  

Ik ben helemaal moe van het vliegen, ik ben ook nog maar net uit mijn ei, hier zie ik een 

mooi plekje in deze hoge iep. Ik ga even lekker slapen. Morgen trek ik verder, en dan 

vertel ik je alles over mijn belevenissen. Slaap lekker! 

 

Hallo! Het is alweer bijna het einde van de zesde dag, en ik heb je zoveel te vertellen! 

Toen ik vanmorgen wakker werd voelde ik dat er veel stond te gebeuren vandaag. En ik 

had gelijk!  
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Moet je horen: toen ik uit mijn veilige boom vloog zag ik allemaal dieren lopen. Ze lijken 

op ons vogels, maar ze hebben geen vleugels, de meeste lopen op vier poten en zingen 

niet zo mooi als wij. Ze blaten, grommen, loeien of blaffen.  

 

Toen opeens, wat zag ik daar? Er stoof zand en aarde op van de grond, en daar, daar 

werd de mens geschapen. Hij heet Adam, en is de eerste mens op aarde. Dat is pas 

interessant. Ik ging heel dichtbij hem vliegen en rond hupsen, kijken wat hij allemaal te 

zeggen had. Toen kwamen alle dieren naar Adam toe. Een voor een kwamen ze langs 

Adam, en Adam gaf ze allemaal een naam die hij vond dat bij hun past. Ook ik hipte 

heel trots langs Adam, en hij noemde mij een vogel. Wat fijn, nu weet ik hoe ik al die 

verschillende dieren moet noemen. Dat heeft Adam slim gedaan. Kijk, daar loopt een 

koe, en daar, met die mooie manen, dat is een leeuw.  

 
Maar ik zag ook iets verdrietigs in Adam’s ogen. Want tussen al die dieren vond hij 

niemand om mee te leven. Hij is was een beetje eenzaam. Dat is niet goed voor een 

mens, besloot God.  Adam zocht een plekje op waar hij in een diepe slaap viel. Heel 

dicht bleef ik bij hem in de buurt zodat ik hem kon wakker tsjirpen als er gevaar dreigde. 

Maar Adam die sliep diep hoor! Hij merkte niets van wat er om hem heen gebeurde. En 

dat was nogal wat! God nam een rib van Adam, en maakte daarvan een nieuw mens. 

Een vrouw. Toen Adam langzaam wakker werd, en hij haar zag werd hij heel blij. 

Eindelijk had hij iemand om mee te leven. Net als mijn vader en moeder! 

 
Samen liepen Adam en zijn vrouw naar een prachtige tuin die God voor hen had 

gemaakt, en ik hupste er stiekem achteraan. Die tuin, Gan Eden heette hij, was 

prachtig! Nog veel mooier dan alle bomen en planten die ik buiten de tuin had gezien. 

Mooie watervallen liepen door de tuin heen, en van alle bomen kon je heerlijke dingen 

eten. Adam en zijn vrouw liepen al dat moois te bewonderen toen God zei: “ Deze tuin is 

voor jullie, om te bewerken, en om in te leven en van alle bomen te eten. Maar van een 

boom mag je niet eten. Dat is de boom van de kennis van het Goed en Kwaad, de Eets 

Ha-daat. Ik kijk om me heen, en ja hoor, daar zag ik hem staan. Een prachtige boom in 

het midden van de tuin. Maar, dacht ik, zo erg was dat toch niet, er waren genoeg 

andere bomen in Gan Eden waar Adam en zijn vrouw van konden eten. 
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Toch gebeurde er toen iets ergs. De slang kwam naar de vrouw van Adam toen en zei:” 

Is het echt waar dat jullie van geen een boom mogen eten in de tuin?” Die slang zat 

haar gewoon uit te lokken! Hij had toch zeker ook wel gehoord dat ze van alle bomen 

mochten eten behalve eentje? 

Gelukkig gaf de vrouw van Adam goed antwoord. Ze zei: “nee hoor, we mogen best van 

alle bomen eten, alleen maar van die ene boom daar in het midden mogen we niet eten, 

want als we dat zullen doen, zullen we sterven.” 

“Ach”, ging de slang verder, “dat is echt onzin! Natuurlijk sterven jullie niet als je van die 

boom eet! God weet dat zelf ook wel. Het enige wat er gaat gebeuren als je van die 

boom gaat eten, is dat je het verschil tussen goed en kwaad zal kennen.” Daarom heet 

die boom natuurlijk de boom van de kennis van het goed en kwaad. want eets=boom 

hadaat=van de kennis. 

 
Ik zag dat de vrouw van Adam onder de indruk was van de woorden van de slang. Het 

leek haar wel wat om het verschil tussen goed en kwaad te weten, dus ze liep naar de 

boom toe. Wat was ik boos op die slang! Ik tsjirpte en hupste driftig heen en weer voor 

haar voeten, en probeerde haar duidelijk te maken dat ze niet naar die listige slang 

moest luisteren, maar ze liep gewoon door. Zodra ze bij de boom was, nam ze een 

vrucht van de boom, en at hem op. En dat terwijl God nog zo had gezegd dat dat niet 

mocht! En wat nog erger was, ze gaf Adam ook een vrucht om van te eten. 

 
Ze zagen opeens dat ze geen kleren aanhadden en maakte van bladeren wat kleren 

voor zichzelf, en verstopte zich vlug. En wat denk je dat er gebeurde? Natuurlijk, God 

riep ze. “Waar ben je Adam?”, vroeg God. En Adam antwoordde: “Ik hoorde uw stem, 

en ik was bang want ik had geen kleren aan, dus ik heb me verstopt.” “Wie heeft je 

verteld dat je geen kleren aanhad?” Vroeg God, “heb jij soms van de Eets Ha-daat 

gegeten?” Oeps, dacht ik, nu heb je het. Nu is God natuurlijk boos. 

 

Maar Adam schoof de schuld gewoon op zijn vrouw! Hij zei: “maar mijn vrouw heeft de 

vrucht aan mij gegeven!” God vroeg aan haar: “Wat hoor ik nu?” En de vrouw van Adam 

antwoordde, “maar dat was niet mijn idee hoor, de slang begon met mooie praatjes, en 

daarom ben ik gaan eten.” 
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God was niet tevreden met Adam, zijn vrouw en de slang. Als straf moest Adam vanaf 

nu hard werken tot hij aan eten en onderdak zou komen. Dat kwam nu niet zomaar 

makkelijk uit Gan Eden. Voor zijn vrouw zou het moeilijk worden om kinderen te krijgen. 

En de slang? Die kreeg zijn verdiende loon. Tot nu liep de slang op vier poten, maar 

nadat hij zo listig was geweest, moest hij heel zijn verdere leven op de grond kruipen, 

zonder poten.  

 

Wel kreeg de vrouw van Adam een mooie naam. Dat was Chawa, en dat betekent: 

moeder van alles wat leeft. En dat was ze natuurlijk ook. Adam en Chawa kregen 

samen twee kinderen, Kajin en Hewel. Zij kregen ook weer kinderen, die weer kinderen 

kregen. Alle mensen stammen dus uiteindelijk van Adam en Chawa af. Daarom wordt 

Chawa de moeder van alle mensen genoemd. 

 
Dat was wel genoeg commotie voor een dag. Nadat Adam en Chawa uit Gan Eden 

waren gestuurd, werd het sjabbat. Een rustdag. G-d was klaar met de wereld scheppen, 

en nu was het tijd voor even helemaal niets. De rustdag die we nog steeds elke week 

vieren. Ik vlieg nu lekker terug naar mijn nest, naar mijn ouders en broertjes en zusjes, 

en ga lekker slapen! 

 

 


